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I. Breng ons daar waar men-sen le-ven, wach-tend op een woordvanhoop.
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Doe ons de-len, doe ons ge-ven, in uw Geest zijn wij ge-doopt.
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refrein: Laat uw Naam ons le-ven wor-den, ro-de draad in ons be-staan,
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an-ker-vast, van - daag en mor-gen, krachten moed om door te gaan.

Breng ons daar waar mensen wonen, geef hen bij elkaar een thuis,
waar ze liefde mogen tonen, samen delen last en kruis.

Breng ons waar de mens vergeten, uitgesloten, zonder recht,
waar zijn kreet niet worét geweten, vrede niet wordt aangezegd.

. Breng ons daar waar in de stilte, brood gebroken wordt, gedeeld,
waar uw Geest doorheen de kilte breekt en zalft en harten heelt.

Glorialied

Eer God die onze Vader is, wees allen weigemoed.
Loof Hem, gij zult in vrede zijn, aanbid al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe en wie of waar Gij zijt,

U is de macht, U zingen wij: dank voor uw heerlijkheid.



